Hallo lieve mensen,

We leven inmiddels in het jaar 2024!

Een schrikkeljaar, dus we hebben er een dagje extra bij in februari.
Ik wil u allen alle goeds voor dit jaar toewensen. Dat het met de
gezondheid goed mag gaan, dat is toch wel het belangrijkste.

En verder zien we maar, hoe het weer allemaal loopt dit jaar.

We kunnen de dingen meestal toch niet naar onze hand zetten...

Kijk maar naar het water.

Hadden we er de afgelopen zomer veel te weinig van: nu ‘verdrinken’ we
er bijna in. Wij komen hier nog wel aardig weg met de overlast.

Bij mijn zoon in Lieshout stond de achtertuin finaal blank, het water liep
zelfs over de oprit richting zijdeur van het huis.

O jee, en zoonlief met z'n gezin zaten hoog en droog in Oostenrijk,
heerlijk ‘op de berg’ en genoten van een heel fijne skivakantie.

De konijnen hebben zijn schoonvader en de overbuurvrouw, die voor de
konijnen zorgde, met ren en al onder de aanbouw gezet, daar zaten ze
goed en hielden ze de pootjes droog!

Terwijl ik me druk zat te maken om het water daar en om de konijnen,
gebeurde er bij mij tegelijkertijd ook wat... geen water in de achtertuin,
maar boven op 'n kamer.

Het lekte door het schrootjesplafond heen op de houten vioer.

Nou, ik alles onder de badlakens gelegd en de verwarmingsman gebeld.
Het was wel vakantie, maar hij was er zo!

Hij ging op zolder kijken en kwam tot de conclusie, dat de c.v.-ketel of de
leidingen niet de oorzaak waren van deze ‘druppel-serenade’...

Hij keek achter een stuk tempex en zag het al... Het kwam van het dak!
Dus ik de dakdekker gebeld. Die kwam de volgende dag om 1 uur.
Gelukkig was het de avond tevoren opgehouden met regenen!

Dus de serenade van de druppels was ook opgehouden.

De dakdekker klom op het dak en had het al snel gezien.

Twee dakpannen waren de boosdoeners. Er zat iets niet aan, wat er wel
moest zitten om de pannen op hun plaats te houden. (Gekregen van
iemand uit de buurt, toen er twee pannen kapot waren gegaan met de
aanschaf van een nieuwe c.v.-ketel 3 jaar geleden)

Dakdekker zal uitkijken of hij nog twee goede pannen kan vinden ergens.
Maar bij lekkage gelijk hem weer bellen.

Ja, die dingen kunnen gebeuren bij zo’'n harde wind-storm zoals we de
laatste tijden hebben gehad en dan flink de regen erbij: dan krijg je dat.



Bij zoonlief is inmiddels het water ook weer genormaliseerd, dus die
kunnen ook weer rustig slapen.

‘k Hoop dat er weinig mensen overlast van het water hebben gehad.
Want dat is geen lolletje en dat meteen in het nieuwe jaar...

We hebben sinds een kleine week prachtig winterweer.

Overdag heerlijk zonnig en ‘s nachts vorst: eindelijk!!!

Nu zitten we in een overgangsfase, maar volgende week zou het weer
kouder worden.

En zouden we ook weer vorst krijgen met wellicht wat sneeuw.

Toen het afgelopen week hier wat viokjes gesneeuwd had, begon ik
spontaan: ‘Leise rieselt der Schnee’ te zingen, om vervolgens weer snel
mijn mond dicht te houden: Kerstmis was voorbij...

Het was de laatste dagen heerlijk weer om een wandeling te maken,
gezond de winterlucht in.

En wat hebben de schaatsliefhebbers
kunnen genieten de afgelopen dagen.
Het laagje ijs was op veel plaatsen dik
genoeg om er je beste beentje op voort
te zetten.

Nou, begin van ‘de winter’ is gemaakt.
Laten we er, ieder op zijn manier,
heerlijk van genieten.

En langzaam maar zeker gaan we richting de carnaval.
Op 3 februari a.s. de Seniorenmiddag met het motto:

Wij zen nog laang nie uitgeteld!

Veel plezier.
Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof.




