
Hallo lieve mensen. 

 

Zoetjesaan gaan we richting de Paasdagen, 31 maart is het 1e Paasdag. 

In maart hebben we natte dagen gehad, maar we hebben ook al prachtige 

warme lentedagen gehad. 

We weten dus weer hoe het voelt: de warme zon op onze huid! 

Langzaam wennen, iedere dag ’n kwartiertje. 

Vitamine-D gratis en voor niets! 

 

En nu maar hopen, dat de Paasdagen mooi worden, 

zodat de werkende mensen er ook fijn van kunnen 

genieten. 

De allerkleinsten kunnen weer paaseieren zoeken, die 

‘vakkundig door de Paashaas’ worden verstopt! 

De Buurtverenigingen maken er ook ieder jaar iets moois van: zo leuk om 

die kleintjes te zien zoeken en hoe blij ze zijn, als ze dan ook wat 

gevonden hebben! 

Op Witte Donderdag kunnen we op t.v. weer kijken naar ‘The Passion’. 

Ieder jaar maken ze daar toch weer een prachtig verhaal van en wat 

wordt er mooi gezongen. Het is eigenlijk het ‘gewone passieverhaal’, 

maar ieder jaar is het tóch weer anders. Andere spelers en een andere 

uitvoering. 

Dikwijls zit ik er met tranen in de ogen naar te kijken… 

 

M’n ‘snoeplust’ is al aardig verminderd. Ik ga niet steeds op de 

weegschaal staan, want zo snel gaat het er niet af. Maar dat geeft niet. 

Als het er zo snel afvliegt, komt het er meestal ook snel weer bij en dat 

schiet ook niet op. 

 

De bomen en struiken: alles komt weer 

mooi tot leven.  

’n Straat achter mij, in de 

Akkermuntstraat, staan de 

Magnoliabomen nu in volle bloei! Dat is 

echt een prachtig gezicht! Alleen zo 

jammer, dat de bloei maar zo kort 

duurt… 

In onze straat staan sierpeerboompjes. 

Die staan nu ook even in bloei, maar dat 

zijn maar hele kleine bloempjes, je ziet 

ze amper. En de sierpeertjes heb ik nog geen jaar kunnen ontdekken! 



Twee weken geleden, tijdens een wandeling, zag ik, midden in een 

grasveld, één sneeuwklokje staan… 

Wat kan één zo’n simpel bloempje zó mooi zijn… 

Vanmiddag, 12 maart, heb ik weer een wandeling gemaakt. 

Als ik nu al die kleurschakeringen zie in de tuinen: wat staat er dan al veel 

in bloei. Het zijn echt ‘genietmomentjes’. Alleen de zon ontbrak. 

Met m’n nieuwe bril zag ik alles weer héél goed. Ook ’n nieuwe leesbril: 

dat was heel hard nodig. 

Ik hoef m’n ogen nu niet meer tot spleetjes te trekken, om te zien, wat er 

staat. Dus wat meer rust in m’n hoofd tijdens het lezen. 

 

Op de t.v. hoorde ik net, dat door het blauwtong-virus dit jaar er heel wat 

minder lammetjes in de wei staan. Jammer. Dit jaar dus minder aanwas 

van de schapen. 

 

Wat zou het mooi zijn, als er in de Paastijd eens nagedacht werd in de 

landen die in oorlog zijn. 

Dat er alsjeblieft nog mensen over blijven in de Gazastrook. 

Dat de Palestijnen een eigen stuk land krijgen, waar ze in alle rust mogen 

leven, zonder inmenging van Israël. 

Dat Israël nooit meer wordt aangevallen door HAMAS. 

En we zouden zo graag weer een vrij en vredig Oekraïne hebben. 

Maar we kunnen er zo weinig aan doen. Mensen opvangen, zo goed als 

mogelijk. Het zijn druppels op een gloeiende plaat, maar ja… 

Met Pasen ga ik een gebed ‘naar Boven’ zenden, met de vraag, of er wat 

van de wensen uit mogen komen… 

 

Ik wens u allen alvast hele mooie 

Paasdagen toe, geniet van de zon en 

van elkaar. 

 

 

 

                                                      

Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof. 


