
Hallo lieve mensen. 

 

Intussen zijn we alweer een maand verder. 

Tijd om de pen weer ter hand te nemen en iets te schrijven voor m’n blog. 

We hebben een hele gezellige Lenteviering gehad met een optreden 

van drie dames die wel van wanten wisten! Wat was het leuk!! 

Ze betrokken het publiek er ook goed bij. 

Er was me gevraagd of ik een lente-gedicht wilde schrijven. 

Dat heb ik gedaan en het ook voorgelezen. 

Nu dacht ik: ik schrijf het ook in m’n blog, dan kan iedereen die 

niet bij de Lenteviering kon zijn en wel een computer heeft, het ook lezen 

als ze het willen. 

Wat hebben we toch schitterende weken al achter de rug. 

Ik schrijf dit op 16 april. 

Nu deze week hebben we weer voor het eerst regen…!! 

Dat is wel heel hard nodig: de natuur snakt er naar. 

Allerlei gewassen zijn ingezaaid en hebben water nodig. 

Dus overal al weer sproeiers aan. 

We moeten zuinig zijn met water, maar we zullen toch moeten zorgen dat 

we de boel aan het groeien krijgen en dat gaat echt niet zonder water. 

Je moet er gewoon niet aan denken, waar dat in de toekomst naar toe 

moet… 

We hebben gewassen nodig, maar ook genoeg schoon drinkwater. 

Afijn, de tijd zal het ons leren. 

 

Morgen is het Witte Donderdag. Dan komt THE  PASSION op de t.v., 

dit jaar vanuit Terneuzen, alles live! 

Ik ga dat zeker weer kijken. Ieder jaar weer hetzelfde verhaal, maar 

telkens weer met iets andere teksten, andere liederen en andere spelers. 

Schitterend geacteerd en gezongen. 

Als het weer afgelopen is ben ik even heel stil… 

Het hele lijdensverhaal trekt dan aan me voorbij… 

Daarna ben ik er klaar voor om het Paasfeest te gaan vieren. 

Vrijdagmiddag ga ik als het even kan naar de kerk om daar het 

lijdensverhaal te horen. 

Maar dit Bedonkske komt ná de Pasen. 

Ik hoop, dat iedereen mooie dagen heeft gehad en dat de zon zich ook 

heeft laten zien met die dagen. 

Tot de volgende keer maar weer. 

 

                                                     Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof. 



                                     

 

 VOORJAAR 2025. 

 

Verstilde schoonheid, het is niet te geloven, 

maar al het goede komt van boven! 

Zonnepanelen draaien overuren.  

 

’t Energiebedrijf staat voor hete vuren! 

 

Wat is er dan toch allemaal aan de hand? 

Vanaf eind februari is het al voorjaar in het land! 

Het is zo heerlijk: met een lekker ijsje met je vriendin in de zon op ’n  

terras. 

Ik zou wel willen, dat het iedere dag zo was. 

 

De natuur is plotseling ontloken. 

Alle bloembolletjes gaan voorzichtig open.     

Ze tonen hun kleuren uitbundig en bont. 

‘k Geloof, dat ik de lente altijd al het mooiste 

seizoen vond. 

 

De vogeltjes fluiten weer, zoeken een maatje en maken een nest.. 

De vrouwtjes leggen eitjes en het uitbroeden zorgt voor de rest. 

Wat is het toch schitterend dit ieder jaar weer te zien.     

En in het nieuwe jaar weer nieuwe jonge dieren bovendien. 

 

Morgen is er wéér  zo’n prachtige dag voorspeld. 

Ik heb me er al helemaal op ingesteld. 

De stoel staat in de zon al klaar. 

Het werk moet maar wachten, dat kan nog het hele jaar! 

 

Gelukkig ook weer jonge lammetjes dit jaar. 

En prachtige vlinders zag ik ook al ’n paar. 

De natuur ‘verdrinkt’  als het ware in de warme stralen. 

En de gedachten aan deze mooie dagen zullen we goed bewaren. 

 

Wat er verder op ons afkomt moeten we maar zien. 

En het kan zijn dat er zelfs nog vorst komt, misschien. 

Maar de natuur laat niet met zich sollen. 



Soms is het  stilstaan  en soms is het hollen. 

 

Ik ben benieuwd of  we Le Printemps van Vivaldi nog krijgen te horen. 

Vorig jaar ging het helaas helemaal verloren. 

Maar we houden toch weer goede moed. 

Misschien komt het dit jaar wel goed. 

 

Iedereen wens ik mooie dagen, 

vóór we ons naar de zomer wagen. 

Geniet van deze prachtige tijd! 

De Lente, de Lente,  het is Voorjaarstijd!!!!        

 

 

 


