
Hallo lieve mensen. 

 

Daar zijn we dan weer: de vakantie zit er weer op. 

Het gewone alledaagse leventje komt weer op gang. 

Nou, de temperaturen zijn, gelukkig voor mij, ook weer gedaald. 

We zitten nu op een normaal niveau. 

En gisteren, 9 september, heeft het, hier althans, de hele dag zo’n beetje 

geregend. Ik had in het begin van de week m’n geraniums weer helemaal 

ontdaan van de uitgebloeide bloemetjes. 

Nu, na die regen, kan ik natuurlijk weer beginnen. Van water op de 

bloemetjes daar houden geraniums echt niet van. 

Maar van 38 graden óók niet: toen waren ze helemaal verbrand van 

boven. Met een tuin blijf je gewoon bezig, hè. 

De kinderen zijn ook weer naar school. Het was voor ons jongste 

kleinkind, 12 jaar, een hele overgang: van de lagere school naar het 

Carolus Borromeus College in Helmond. 

Maar haar broer vond het niet zo leuk, dat ze ook niet, net als hij, naar 

het Knippenberg College kwam. Maar de keuze van haar en wat van haar 

vriendinnen, was nu eenmaal anders. M’n schoondochter had de ronde 

gemaakt met wat ‘dames’ en die kozen dus eensgezind voor het Carolus. 

Nou, ze is al helemaal gewend en ze zit in een hele gezellige klas. 

Waar ze wel even aan heeft moeten wennen: die afstand fietsen! 

Maar na een paar weken weten ze niet beter. 

En op een gewone, degelijke fiets. Zo krijgen ze frisse lucht binnen en ze 

hebben hun beweging. 

Ze was vanavond met Wilco, haar vader nog even hier. 

Heeft ze gezellig zitten te vertellen hoe het ging. Dat ze zo’n gezellige klas 

hadden. De meisjes zowel als de jongens waren leuk. En ze hadden ook 

fijne vakken. 

 

Iets heel anders...  

De bomen, althans 

verschillende soorten, 

laten hun bladeren dit 

jaar heel vroeg vallen. 

Ze staan in 

‘overlevingsstand’. Door 

de droogte komen ze 

veel water te kort. Op 

deze manier houden de 

bomen meer water vast, 



zodat ze niet dood gaan. Zelfbescherming. Wat de natuur toch allemaal 

kan… Ik heb een toverhazelaar in mijn achtertuin. Die liet haar bladeren 

ook al vroeg hangen, terwijl ik de tuin toch dikwijls met de slang water 

heb gegeven. Maar ja: tuin op het zuiden. Je kunt het gewoon niet 

‘bijgewaterd’ krijgen. De bladeren zijn er, geel geworden, al bijna allemaal 

af. 

 

Dit jaar stond de heide ook al heel 

vroeg in bloei.  

 

Als je daar dan, al fietsend, doorheen 

trekt, is dat een prachtig gezicht. 

Vorige week was er weer iets aan het 

firmament te zien: de BLOEDMAAN! 

Ik had het willen zien, maar om 20.15 uur, het tijdstip waarop dit 

verschijnsel te zien was, zat dit meisje dus voor de t.v. 

Ja, toen het zo goed als voorbij was, toen kreeg ik het dus in de gaten. 

Pech! 

Zaterdag 13 september komt het 

Bloemencorso uit Zundert weer op t.v. 

Zoveel tijd dat daar in gestoken wordt! De 

hele zomer wordt er door de buurtschappen 

in en rondom Zundert hard gewerkt om het 

allemaal voor elkaar te krijgen. Elke wagen 

telt honderdduizenden dahlia’s, gekweekt 

door de buurtschappen. 

Lijkt me ook prachtig om dat allemaal ‘live’ te zien. 

Maar we doen het maar met de t.v., dan komen we ook niet in het 

‘gedrang’. 

Op de t.v. heb ik de afgelopen weken op zondagavond schitterende 

programma’s gezien: Amerique. Ik weet niet of ik het goed schrijf. Maar 

het ging over natuurgebieden in Amerika. Ook veel onderwateropnames. 

Het was in een woord:  GEWELDIG! 

Je zag er echt dieren, die we nog nooit gezien hebben. 

En wat er onder water ook allemaal bloeit en groeit…het is gewoon 

prachtig! 



De derde dinsdag in 

september: PRINSJESDAG.  

Nou, ik ben benieuwd wat we 

dit jaar te horen krijgen: het 

zijn uiteindelijk politiek 

roerige tijden. Maar de 

Troonrede moet natuurlijk 

toch doorgaan. 

We kunnen dus binnenkort 

weer gaan stemmen. 

Ik ben heel benieuwd, hoe 

het dan daarna zal gaan 

lopen. 

Er zal toch weer een regering moeten komen: is het niet linksom dan wel 

rechtsom. 

We zullen het zien… 

 

Er staat komende maand weer van alles op de agenda van de  

Seniorenvereniging. Ik wens iedereen veel plezier bij de dingen die ze 

gaan bezoeken. 

 

                                                        Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof 

                                                        en tot de volgende maand. 

 


