Hallo lieve mensen.

En daar is ie dan: DE HERFST!

Fijne, rustige dagen, na al die wind en de hitte die we hebben gehad.

Op dit ogenblik hebben we eigenlijk het normale weer, zoals het behoort
te zijn volgens het ‘zeeklimaat’.

Maar we hebben eigenlijk geen zeeklimaat meer.

Ja, wat we wel hebben dat heeft nog geen naam. Echt landklimaat is het
ook niet.

Zo net zag ik op t.v. bij het weer een prachtige lucht met Jacobs-ladders:
een schitterend gezicht. Dat is een weersverschijnsel van zonnestralen
(wolkenstralen). De term is afkomstig van het Bijbelse verhaal van Jacob’s
droom over een ladder naar de hemel.

Vandaag (13 oktober) was de zon ver te zoeken.

Ik had toch verteld dat mijn grasveldje achter in de tuin meer een
‘knollenveldje’ was, he. Nou, ik heb nieuwe graszoden laten leggen!

Dat kon nog net, omdat de temperaturen nog steeds aan de hoge kant
waren. Het moet, véér het kouder wordt, nog wat kunnen aangroeien om
de winter goed door te komen.

Het ligt er nu werkelijk als een plaatje bij. Iedere avond heb ik de sproeier
er zo'n 12 uur opgezet, dat was echt nodig met die droogte toen.
Binnenkort 'n keertje maaien. Wat nieuwe planten gaan kopen om in de
border erbij te zetten en de planten die de hitte niet hebben overleefd,
eruit halen. Maar daar laat ik de tuinman voor komen, die mag dan de
voortuin en de achtertuin winterklaar maken.

Afgelopen zaterdag ben ik zelf 12 uur in de voortuin bezig geweest.

Wat licht snoeiwerk en alles weer onkruid- en bladvrij gemaakt.

Tja, ik ben niet meer zo vlug met m’n 81 jaren!

Maar wat ik zelf nog kan, probeer ik toch zelf nog te doen.



Je spieren in beweging houden: dat is zo belangrijk op onze leeftijd.
Het kost me soms wel ‘kruim’ maar als ik dan klaar ben heb ik wel een
voldaan gevoel!

Iets heel anders: Ik hoop dat het tussen Israél en de Palestijnen nu toch
echt VREDE wordt... De toon is gezet en het begin is gemaakt.

De Palestijnen die er nog over zijn, trekken terug naar de plek, waar ze
gewoond hebben...Maar het huilen staat mij nader dan het lachen.

Het land is toch bijna helemaal kapot geschoten.

Alles moet opnieuw opgebouwd worden.

De Palestijnen moeten ‘hun eigen land’ krijgen.

‘'n Plek, waar zij het voor het zeggen hebben en waar geen Hamas of
Israélieten zich mee mogen bemoeien.

In mijn ogen kan het dan in de toekomst écht VREDE worden.

Het is herfstvakantie. Zaterdagavond kwamen zoonlief en schoondochter
gezellig op de koffie. Ze gingen met de kinderen de volgende dag op
vakantie. Eerst naar Brussel: daar valt wel het een en ander te bekijken.
Volgende dag naar Zuid-Belgié, daar is een hele grote Dierentuin:

Pairi Daiza. Ze hebben 7000 dieren,
verdeeld over 700 soorten.

Kleinzoon is helemaal gek van
dierentuinen, dus die kan zijn hart
ophalen!

De rest vindt dierentuinen ook heel leuk,
dus ze kunnen allemaal genieten. Ze zijn
daar dan de hele dag.




Van daar uit gaan ze dan naar Parijs. De kinderen hebben interesse in
heel veel dingen, dus ze kunnen in Parijs hun hart ook ophalen, daar is
toch ook van alles te zien.

Nou, ze zullen genoeg te vertellen hebben als ze weer thuis zijn!

Ja, Herfstvakantie! Je hebt toch echt niet in de gaten, dat het al weer half
oktober is.

M’n kleindochter, 12 jaar, vroeg me 'n paar weken geleden, of ik toch wel
op 5 december ‘s avonds bij hen kwam, want dat vonden ze allemaal zo
gezellig. Ja hoor, oma zal er zijn! Ik vind dat zelf ook altijd zo leuk, met al
die gedichten. De kleinkinderen dichten er ook al vrolijk op los.

Maar eerst is het 2 november : ALLERZIELEN.

We herdenken dan al onze lieve mensen die zijn overleden en die we,
steeds meer eigenlijk, missen. We staan er die dag dan extra bij stil,
branden kaarsjes voor hen allen en zetten een extra bloemetje bij hun
foto...

Ik wens jullie allemaal mooie herinneringen aan jullie familieleden,
waarmee jullie zolang (of misschien wel veel te kort...) hebben
samengeleefd.

Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof.



