
Hallo lieve mensen. 

 

Allereerst de allerbeste wensen voor het Nieuwe Jaar 2026 en een goede 

gezondheid voor iedereen. 

Dat is op onze leeftijd wel het allerbelangrijkste wat we elkaar willen 

toewensen. 

De feestmaand weer voorbij, de kerstspullen 

weer opgeruimd tot volgend jaar en de 

oliebollen hebben we ons weer lekker laten 

smaken. 

Mijn schoondochter had ze voor me gekocht 

bij de kraam die altijd bij De Biezen staat.  

Twee weken van tevoren, ik wilde net met 

m’n rollator gaan wandelen, vond ik een buil 

oliebollen aan m’n voordeur. Ik was er snel 

achter wie de gulle gever was: m’n hulp, ze 

woont hier in de straat en ze heeft dat grapje 

vorig jaar ook ’n paar keer uitgehaald. 

Verdikkeme: wat waren ze lekker! 

Dus op Oudjaar ’s middags zaten we hier al lekker en gezellig aan de 

oliebollen, zoals vanouds.  

Antonieke, mijn vriendin, komt dan ook altijd. 

Zoonlief had net drie bollen op, toen hij werd gebeld: hij moest naar 

Lieshout, de spullen om ’s avonds ‘te draaien’ kwamen ze brengen en 

opstellen in de tent, daar op de Heuvel. Hij kon zich ’s avonds weer eens 

lekker uitleven! 

Tot 2 jaar geleden bakte ik ze nog altijd lekker zelf, met van alles en nog 

wat erin, maar het is me toch wat te veel werk geworden en we waren het 

erover eens: deze bollen waren ‘goeie vervangers’! 

Dus we weten voortaan waar we moeten zijn. 

 

Bij deze wil ik ons bestuur bedanken voor de fantastische Kerstviering die 

we hebben gehad…mijn complimenten! Wat heb ik genoten. 

Eerst de 4 zangers, ze zongen zo schitterend á capella en de stemmen 

pasten zo goed bij elkaar.  

Op een gegeven moment moest ik echt moeite doen, m’n tranen terug te 

dringen. Mijn man had nl. ook een heel goede stem en heeft in z’n leven 

ook heel wat gezongen. Dat kwam allemaal weer bij me boven. 

Ja, ik heb daar gefascineerd naar zitten luisteren. 



En daarna die dansende kinderen…dat was toch ook werkelijk schitterend 

om te zien! En hoe ze, ze jong als ze waren, 

die voetjes al zo hielden,  alsof ze nooit iets 

anders deden dan dansen… 

Dus voor mij voor deze Kerstmiddag een dikke 

10!!! 

 

En nu zijn we ‘weer terug’ in het alledaagse 

leven. 

Maar hoe anders is die laatste week geweest… 

Als ik dit zit te schrijven ligt er hier en daar nog een klein beetje sneeuw. 

(12 januari). 

Afgelopen week ben ik 1 keer met m’n 

rollator naar de Jumbo geweest. 

Ik had wel de meeste moeite m’n rollator de 

richting uit te duwen zoals ik wilde! Ik had 

grote lompe sneeuwlaarzen aan, ik gleed 

echt niet uit, dus ik durfde het wel! Voor 4 

dagen eten ingeslagen. 

En verder hebben m’n buurtjes en m’n hulp me uit ‘de brand’ geholpen en 

hebben de boodschappen voor me meegebracht. En m’n zoon belde ook 

telkens of ik nog boodschappen nodig had, die wilde ze ook wel halen. 

En een buurman twee deuren verder heeft sneeuw bij me geruimd, voor 

en achter, zodat ik ook m’n afval naar m’n schuur kon brengen. 

Wat is het toch fijn, als je in een buurt woont, waar de mensen zich zo om 

elkaar bekommeren. Ik woon tussen allerlei jonge mensen en die kijken 

echt allemaal naar je om. Dat geeft me zoveel plezier. 3 Buurtkindertjes 

die op me af komen lopen als ze me zien, om ’n knuffel te komen halen. 

Hoe fijn kun je het hebben! 

 

Aan de overkant wonen Poolse mensen. Die kwamen voor Kerstmis naar 

me toe met eigen gebakken koekjes, leuk verpakt met ’n strikje erom. 

Hun buurman, van Marokkaanse afkomst, kwam met iets lekkers, wat nog 

even in de oven of air-fryer moest worden warm gemaakt, zijn moeder 

had dat gebakken. 

Allemaal gewone mensen die op zo’n lieve, fijne 

manier, met elkaar omgaan. Ik had ze een 

kerstkaart in de brievenbus gedaan. Van mij uit 

een teken, dat ze er helemaal ‘bij horen’. En die 

boodschap kwam dus goed over. Zo voelen die 

mensen zich geaccepteerd in onze omgeving. 



 

Vanmiddag (13 januari) ben ik weer voor de eerste keer gaan wandelen, 

hèhè, dat was fijn, na al die dagen binnen te hebben gezeten. 

Eindelijk heb ik de benen weer eens goed kunnen strekken in de 

buitenlucht, dat voelde echt goed. Nu weer proberen iedere dag een 

rondje van een half uur te maken. Ik zag zojuist bij het weer op t.v. dat 

het morgen wel 11 graden kon worden in het zuiden. Nou, daar moeten 

we dan lekker van gaan genieten! 

Je kunt ook al goed merken, dat de dagen aan het ‘lengen’ zijn. 

We gaan eind deze maand weer genieten van een etentje bij PUUR. 

Voor mij makkelijk, ik kan er met mijn rollator zo naar toe lopen. 

Voor de liefhebbers van Carnaval: begin februari dan is het weer zover, 

dan kan het feest weer losbarsten. 

Hierbij wil ik iedereen weer een fijne maand toewensen, iedereen met die 

dingen, waar ze blij van worden. 

 

                                           Een zonnige groet van Tonny Jacobs-Pothof. 

 

 

 


