Hallo lieve mensen,

Deze keer moet ik als een haas aan de slag!

Ingeborg mailde me, dat i.v.m. haar vakantie, m’'n blog maandag

op haar computer moet staan...

Nu ga ik gewoon maar even beginnen met hetgeen me te binnen schiet!

Eerst over het weer van afgelopen week.

De temperaturen in het noorden
van het land en hier in het
zuiden.

Wat een verschil toch.

Hier viel het wel mee, afgelopen
week, maar in het noorden daar
vroor het en sneeuwde het dat
het een lieve lust was.

Het was wel een leuk gezicht op t.v.: kinderen op de schaatsen, gewoon
op de fietspaden en op de weg.

Wij hebben ook sneeuw gehad,
maar dat was al eerder.

Toen was het hier ook goed glad,
maar ik werd aan alle kanten
geholpen.

Buurtjes die boodschappen
deden, een die de sneeuw ruimde,
zowel voor als achter, zodat ik
ook naar m’n schuur kon.
Vandaag zat ik op de zon te wachten, ik dacht, dan kan ik even m’n
wandelingetje maken, maar helaas: zon liet verstek gaan!

En de hele middag ook de Winterspelen op t.v.

Om zes uur, het was al aan het donker worden, ben ik een heel kort
rondje gaan doen, van 15 minuten, meer zat er niet in vandaag. Maar ik
had toch een frisse neus kunnen halen en 15 minuten is beter dan niets!
We hebben afgelopen week donderdag heerlijk gegeten bij restaurant
PUUR. Dus nu weer afwachten waar we de volgende keer heen gaan.

Wat las ik van de week in de krant?
In speelzand voor de kinderen hebben ze asbest gevonden!
Het moet toch niet veel gekker worden, he.



En op t.v. was te zien, hoe delen van Portugal, Spanje en ook Marokko
zijn getroffen door het slechte weer. Overal overstromingen.

Huizen vol water. Ik zag ook, dat ze op plaatsen gaten aan het slaan
waren in de huizen.

Ze hoorden het water overal klotsen en zo door de openingen die ze
geslagen hadden, stroomde het water weer naar buiten.

En nu zijn ze hier bezig om een regering te vormen.

Het heeft natuurlijk weer heel wat voeten in de aarde, véér het zover is.
Er zijn al wel wat ministersposten bekend. En er is er natuurlijk weer een,
die niets doet als mopperen: de Heer Wilders.

Voor huiseigenaren vind ik het wel fijn, dat de hypotheekaftrek blijft
bestaan.

Je zult 'n paar jaar geleden een huis met veel moeite hebben gekocht,
rekening houdende met die aftrek, en dan zou die aftrek binnen 'n
bepaalde tijd worden afgeschaft: dan zit je ook mooi met je handen in het
haar...Dus die mensen kunnen weer rustig gaan slapen.

Het fruit, wat voortaan uitgedeeld wordt op school.

Dat is vooral voor kinderen van ouders, die het niet zo breed hebben, heel
fijn. Krijgen ze die vitamientjes in ieder geval binnen.

Tja, nu ben ik eigenlijk door m’n stof heen. Wat nu gedaan?

Ik heb nog een gedicht liggen, heb ik geschreven in het jaar 2000, toen
mijn vader was gestorven. Ja, toen heb ik heel wat gedichten geschreven.
Ik weet niet, of ik dit gedicht al eens eerder heb geschreven.

Om dat uit te zoeken, moet ik veel nakijken en daar heb ik nu de tijd niet
voor.

Dus ik schrijf het gewoon hieronder.

Mijn Lichtje.

Als mijn lichtje branden gaat,
vormt er zich op mijn gelaat

een heel intense zachte schijn.
Van binnen voel ik met dan zo fijn.

Door die innerlijke schijn

kan ik er voor de mensen zijn.

En aanhoren met een luist'rend oor.
Want waar zijn oren anders voor?



We hebben oren om een stil verdriet te aanhoren.
We hebben ogen om het kille leed te doorboren.
We hebben handen om de pijn weg te strelen

en een hart om de ergste smart mee te delen.

O God, laat mijn lichtje altijd branden,

zodat ik kan helpen met hoofd, hart en handen.
Mensen verlossen van een beetje pijn,

Want dan pas kan ik écht gelukkig zijn...

Ik wens iedereen een fijne carnaval toe.
Hoop dat het met de optocht droog blijft!

Groetjes van Tonny Jacobs-Pothof.




